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Halycon

Het huis is niet voldoende en het werk is niet voldoende en het loon is niet voldoende,
natuurlijk niet. Alle lieve vrienden, alle lieve woorden, alle lieve ouders en zussen,
ersatzbroers, drinkebroers, wapenbroeders. Het is niet genoeg. Er is geen einde voor zulk
begin, geen voorwaarts voor zo'n einde.

Het was kairos en fatum, verstrengeld in een gruwelijke dans. De spot, de verdorde
vijgenboom een contrapunt, nog steeds zichtbaar in de ooghoeken. 

Verwachtingen klinkt het verdict. Maar da's iets voor jonge mannen die onze boeken niet
lazen.

Enkel maar mis ik je en wat we samen aan het worden waren, enkel maar kus ik je en ik voel
je glimlach op mijn lippen.

Jij en ik, mompel ik, wat denk je?


