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Overwinteren

Firenze lonkt al en Lissabon lonkt al en het kwik daar zal tijdens mijn verblijf toch zeker
vlotjes en meermaals de twintig graden overstijgen denk ik want hoe kan het anders net op
het moment dat ik daar ben zal er toch geen storm voorbij walsen of zal er toch geen vorst
heersen want de tijd van vorst is toch al lang geleden tijd zoals Abel die keer zong al ging dat
lied daar niet over natuurlijk dat weet ik ook wel maar dat zijn de dingen waaraan je denkt of
waaraan ik denk en ik hoop dat het er lekker warm zal zijn en dat er veel zon zal zijn en dat ik
kan slenteren door de winkelstraten in t-shirt en korte broek en moet ik daar nu aan denken
als je ziet wat hier op straat gebeurt wat een schande dat er in een land als Belgié nog
mensen zijn in vriestemperaturen buiten moeten slapen maar ja zeggen de mensen dan ja
dat is toch eigenlijk hun eigen keuze zeggen ze want in Belgié kan je als je het wil en als je
ervoor openstaat toch altijd hulp zoeken en vragen zeggen de mensen dan wat weten de
mensen want natuurlijk kunnen ze hulp vragen kunnen ze lekker op een van de ellenlange
wachtlijsten gaan staan die ons land rijk is en kunnen ze vergeefs gaan aanschuiven bij volle
opvanghuizen en kunnen ze vernederingen ondergaan en kunnen ze jarenlange wachttijden
omarmen en kunnen ze maar beter zien dat ze voor die tijd niet verkleumen en verstijven en
als een vervroren bevroren klomp ijs teruggevonden worden op de stoep wat een schande
zullen de mensen zeggen dan dat zoiets in een land als Belgié mogelijk is zullen ze zeggen.



